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Jaargang 13, nummer 9                               
Redactie: 
Ied van Baren 
Marcella Grob 
Han Langeveld 
Wil Langeveld 

 
Wie met ons vieren wil...! 
De afbeelding op de voorkant van deze Ontmoeting is 

gemaakt door Rianne en zij heeft daar een gedeelte van 

de tekst van couplet 1 van lied 672 aan toegevoegd.  

De afbeelding is o.a. gebruikt voor de officiële 

uitnodiging tot het bijwonen van de bevestiging en 

intrede dienst van Rianne (verzonden aan personen van 

buiten onze gemeente) en staat nu dus ook op de 

voorkant van deze Ontmoeting. De tekst door uw 

redactieteam toegevoegd aan het voorblad is uit lied 

672 vers 7. Deze is misschien niet helemaal in een 

correct verband weergegeven maar uitstekend van 

toepassing op de huidige situatie bij de PGO!  

We kunnen namelijk vanaf 10 november van dit jaar 

weer volledig bouwen aan onze gemeente!  

We beroepen dan een predikant opdat deze in 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met de 

gemeente de verdere opbouw van de gemeente kan 

bewerkstelligen. En wie wil dat niet met ons vieren? 

Rianne gaf ons een mooie verklaring voor de afbeelding 

die zij heeft gemaakt. De basis van de afbeelding is 

namelijk geïnspireerd op haar rode stola die bij de 

bevestiging van ambtsdragers en Pinksteren hoort. De 

vonkjes/vlammetjes links van de stola zijn toegevoegd 

als verwijzing naar de vele geloofsgetuigen die ons zijn 

voorgegaan en het geloof aan ons door hebben 

gegeven. Tot slot is er aan de rechterkant een 

regenboog ingevoegd die verwijst naar de 

veelkleurigheid van de Heilige Geest en de gemeente. 

Tevens wijst de regenboog ons op de blijvende trouw 

van God. Voor u allen is de voorkant van de 

Ontmoeting dus de roep, de uitnodiging om op zondag 

10 november de feestelijk dienst te komen meemaken. 

Heldenmoed is daar niet voor nodig maar uw stem in 

het gebed dat Hij ons vandaag Verlicht met 

Pinkstergloed zal zeker onmisbaar zijn. 

Han en Wil 

Kopij inleveren voor het dubbele nummer  
december 2024 / januari 2025 uiterlijk  
woensdag 20 november 2024. 
Bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl 
 

 
Ontwerp afbeelding voorblad: Rianne Bogerd - Looijen 
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SIGNAAL  
   
Aan de goede kant van de streep? 
 
Demonstreren is een recht. En dat is een voorrecht. Er zijn genoeg landen waar elk protest met geweld in de kiem 

wordt gesmoord.  

Toch ben ik niet zo’n demonstrant. Zeker, ik zou best willen meedoen met een demonstratie die het 

buitenproportionele geweld van Israël aan de kaak stelt. Maar het is niet zelden zo dat een demonstratie ‘gekaapt’ 

wordt door mensen die veel radicaler zijn. Ik wil niet tussen mensen lopen die ‘from the river to the sea’ roepen, 

mensen die de staat Israël de zee in willen duwen. Daarbij, het antisemitisme ligt altijd op de loer.  

Maar er is nog iets. 

Ik werd in 1983 predikant. Het waren de hoogtijdagen van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Ook toen was er 

polarisatie, vooral ook binnen de kerken. Ik liep -als IKV-er- mee met de grote vredesdemonstratie. Daar was een 

gedeelte van mijn gemeente niet blij mee. Spannende tijden! Gelukkig heb ik de boel toch bij elkaar kunnen houden. 

Dat kwam misschien omdat ik mij altijd verzet heb tegen de gedachte dat je door een bepaalde (politieke) keuze aan 

de goede kant van de streep zou staan. Zoiets bespeurde ik zowel bij het ICTO (de tegenhanger van het IKV), als bij 

het IKV zelf. Men voelde zich soms ethisch en moreel superieur. Juist dát wekte woede, over en weer op. 

Terecht! Het is onuitstaanbaar. Het idee! Ik denk zelfs dat velen de kerk de rug toe hebben gekeerd vanwége dat 

superioriteitsgevoel.  Wij, christenen zouden aan de goede kant van de streep staan.  

Vergeet het. 

Ik las onlangs in een boek over Johnny Cash, wat mij betreft: de grootste countryzanger aller tijden. 

Cash was een diepgelovig mens, maar duisternis omringde hem ook. Hij zong ooit: ‘I went out with a bible and a 

gun.’ ‘Zo zit ik nu eenmaal in elkaar’ zei Cash. Hij geloofde in God, maar vocht met de duivel. Hij wilde het goede 

doen en deed het kwade. Hij was een christen én een overspelig manbeest, een bevlogen bidder én een bijna-

moordenaar. Eens, op een keer had hij een gesprek met Bono, de leider van de band U2. Cash stelde op een gegeven 

ogenblik voor om samen met Bono te gaan bidden. ‘De sfeer was bijna heilig te noemen’, zei Bono later.  

Maar koud was het gebed ten einde gekomen of Cash knipoogt naar Bono: ‘Toch mis ik de drugs.’ 

Kan dat? Kan dat allemaal zomaar samengaan? 

Iemand zei op zijn begrafenis: ‘Johnny was diep godsdienstig, maar handelde daar niet altijd naar.’ 

Zoiets vind ik onbestaanbaar. 

Mocht het er van afhangen hoe goed je je gedragen hebt, mocht je ‘de hemel verdienen’ door Christus devoot en 

volgzaam te dienen, níemand zou een kans maken er ooit een plaats in te verwerven, en dit om reden dat wij allen, 

inclusief dus christenen als Johnny Cash, onverbeterlijke zondaars zijn. Dát is wat de Kerk ons leert. We zijn mensen, 

we zijn in wezen nooit goed genoeg voor de hemel. Alles wat er voor ons op zit is Gods genade. Amazing grace!  

Cash besefte dat, en dit besef bracht met zich mee dat hij niet zozeer een christen en een zondaar was, als wel 

gewoon een christen. Zoals wij allen, links of rechts, progressief of conservatief, tegenover Christus aan de verkeerde 

kant van de streep staan. 

Kan een mens daarmee leven? 

Ja, want wie belijdt dat hij níet aan de goede kant van de streep staat, wie belijdt dat hij geen christen is in de ware 

zin van het woord, belijdt nochtans Christus. En Christus verhoogt niet ons betere ik. Hij verhoogt ons zoals we zijn, 

mensen met de Bijbel en een geweer. 

 

ds. Kees Burger 
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Vieringen november 2024 
 
Zondag 3 november: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. C. Burger, Kamerik  
Ouderling van dienst: Dita Aleman 
Organist:  Martijn van de Weerd 
Koster:   Jaap Swijnenburg  
Peuteroppas:  Nelleke en Rianne 

Lekkerkerker  
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
Tienerdienst:  in de soosruimte  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  KiA / Najaarszending Ghana  
Bijzonderheid:   ZWO 
Najaarszendingsweek, koffie drinken door ZWO/KiA 
 
Zondag 10 november: géén morgendienst  
 
Zondag 10 november: middagdienst 15.00 uur 
Voorganger:  ds. R. Onderstal, Houten 
Ouderling van dienst: Agnelle van der Linde 
Organist:  Bas Vliegenthart  
Koster:   Cor van der Neut 
Peuteroppas:  Marit en Noortje van den 

Brink 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / Plaatselijk jeugdwerk 
Bijzonderheid: Intrededienst Rianne Bogerd- 

Looijen 
 
Zondag 17 november: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  Gospelkoor New Creation 
Ouderling van dienst: Mieke Schippers 
Organist:  n.v.t. 
Koster:   Hans Aleman 
Peuteroppas:  Maud en Lynn Brouwer 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk 
2e collecte:  Diaconie  
Bijzonderheid  Themadienst, koffie drinken 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zondag 24 november: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. C. Burger, Kamerik  
Ouderling van dienst: Esther Brouwer 
Organist:  Bas Vliegenthart  
Koster:   Hans Stafleu  
Peuteroppas:  Judith Verwey 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PKN / Pastoraat Nederland -      
                                           met het oog op het einde  
Bijzonderheid  Gedenken overledenen,  

koffie drinken 
 
  
Overige vieringen: 
 
IKO avond gebed Oud Katholieke Kerk: 
6 november 19.30 uur Biddag in HGO/H 
13 november 19.15 uur Sippy Klercq 
20 november 19.15 uur Arnold Klever 
27 november 19.15 uur Thea Bos 
29 november  19.30 uur Advent meditatie in  
                                                         RKK 
 
Weeksluiting Wulverhorst: 
1 november 19.00 uur pastor Huub Spaan 
8 november 19.00 uur ds. Joost van den End 
15 november  19.00 uur pastor Huub Spaan 
22 november  19.00 uur mw. Sippy Klercq 
29 november 19.00 uur ds. Roelof de Koning - 
    Gans 
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November 2024            Bron: Nederlands - Vlaams Bijbelgenootschap 
  

1 vrijdag  Psalm 138  Allerheiligen 

2 zaterdag Psalm 34  Allerzielen 

3 zondag  Marcus 12:13-27  

4 maandag Prediker 7:1-14  

5 dinsdag  Prediker 7:15-29  

6 woensdag Prediker 8:1-17  Dankdag 

7 donderdag Prediker 9:1-12  

8 vrijdag  Psalm 133  

9 zaterdag Leviticus 19:1-18  

10 zondag  Marcus 12:28-37  

11 maandag Prediker 9:13–10:7  

12 dinsdag  Prediker 10:8-20  

13 woensdag Prediker 11:1-10  

14 donderdag Prediker 12:1-14  

15 vrijdag  Zacharia 9:1-8  

16 zaterdag Zacharia 9:9-17  

17 zondag  Marcus 12:38–13:2  

18 maandag Zacharia 10:1-12  

19 dinsdag  Zacharia 11:1-9  

20 woensdag Zacharia 11:10-17  

21 donderdag Psalm 69:1-19  

22 vrijdag  Psalm 69:20-37  

23 zaterdag Marcus 13:3-13  

24 zondag  Marcus 13:14-27  

25 maandag Marcus 13:28-37  

26 dinsdag  Psalm 74  

27 woensdag Zacharia 12:1-8  

28 donderdag Zacharia 12:9–13:1  

29 vrijdag  Zacharia 13:2-9  

30 zaterdag Psalm 17 
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Verslag vergadering Kleine Kerkenraad d.d. 2 oktober 2024. 
 

Voorzitter Esther Brouwer opent de KKR vergadering met het lezen “Ons ware thuis” een meditatie door Henry 

Nouwen. De voorzitter heet een ieder welkom op deze vergadering. 

Personalia: overleden dhr. W. Gorter en dhr. C. de Feijter. 

Ook dit jaar besluiten we om weer de adventskalender te bestellen om uit te delen in het pastoraat en in de kerk bij 

het begin van de adventstijd. Aan bod komt de bestemming van de beheerderswoning. De woning staat leeg, tijdelijk 

verhuur via een makelaar is niet gelukt. Nu er duidelijkheid is rond de nieuwe predikant en haar keuze voor de 

pastorie, komen alle mogelijke opties aan bod voor deze woning. Gezien de man-vrouwkracht in kerkenraad en CvK 

wordt de optie “thuisgevers” (tijdelijke woning voor statushouders) verworpen. Dit mede gezien het feit dat dan 

permanente begeleiding van de statushouders vanuit de gemeente noodzakelijk is. Het advies aan de kerkenraad is 

om de woning permanent te verhuren. In de kerkenraad van november wordt een besluit genomen.    

De projectgroep kerkzaal heeft duidelijke keuzes gemaakt. Voorstellen zijn gedaan voor het vervangen van de 

gordijnen, voor de verlichting, het vervangen van de blauwe vloerbedekking op het liturgisch centrum en verfwerk. 

De projectgroep komt nog éénmaal bij elkaar in oktober en maakt een definitief voorstel aan de KR. De kerkenraad 

kan een besluit nemen in november. Ook wil de kerkenraad de gemeente informeren. Het idee is om na een 

kerkdienst de plannen te delen en stalen van de gordijnen en eventuele vloerbedekking te tonen.   
De diaconie meldt dat er een vijfluik overleg is geweest. Dit is een overleg tussen de diaconieën van de vijf kerken in 

Oudewater. In het pastoraat wordt de bezetting steeds krapper en het werk neemt niet af. Eind oktober is er een 

bijeenkomst met de contactdames en pastoraatsouderlingen.  

Een eerste overleg over het jeugdwerk is geweest. Een tweede overleg met medewerkers uit het jeugdwerk staat 

gepland. Het doel van de besprekingen is een heroriëntatie op het jeugdwerk, wat gaat goed, wat niet en hoe 

verder.   

Ds. Kees Burger gaat ons in december verlaten, na zondag 8 december stopt zijn contract. Op zondag 8 december 

gaat hij nog voor in een doopdienst. En die middag is er van 15.00 tot 16.30 uur gelegenheid om Kees de hand te 

schudden en afscheid te nemen.  

De formaliteiten rond de beroeping zijn bijna afgerond. Voor het verkrijgen van approbatie (toestemming van de 

classis) is nog één document nodig. Namelijk de verlenging van de solvabiliteit. De verwachting is dat dit een 

formaliteit is. Zodra de approbatie een feit is kunnen we de datum van de bevestiging communiceren met de 

gemeente. In afwachting van deze toestemming is de bevestiging van Rianne gepland op zondagmiddag 10 

november om 15.00 uur. Daarom zal er ‘s ochtends geen dienst zijn. Zij zal ook die dag in dienst treden van de PGO. 

Han sluit de vergadering met een gebed uit het Ouderlingenblad. 

 

Volgende bijeenkomsten: 

Agendacommissie         6 november 

Kerkenraad  13 november  
 
 
Namens de kerkenraad, Mieke Schippers scriba 
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Scribaat: 
Splitsen 7 
3421 JV  Oudewater 
 
Telefoon: 
(0348) 564681  1e scriba 
(0348) 410178  2e scriba 
 
scriba@protgemoudewater.nl 

www.protgemoudewater.nl 
 
 
Contactpersonen: 
Mw. J.W. Schippers-
Zwijnenburg (1e scriba) 
Dhr. J.J. Langeveld            
(2e scriba) 
 

Beste gemeenteleden,  

 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oudewater nodigt u van harte uit voor 
de feestelijke eredienst waarin proponent  

Rianne Bogerd-Looijen 

zal worden bevesAgd en haar intrede doet als predikant van onze gemeente.  
De bevesAging en intrede zal geleid worden door ds. Rebecca Onderstal. 

Deze eredienst wordt gehouden op: 

Zondag 10 november 2024 
om 15.00 uur in de OntmoeAngskerk 
Westsingel 2 
3421 TJ Oudewater 
 
Kinderen zijn van harte welkom, er is kinderoppas aanwezig en er is kinderkerk.  
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oudewater,  
Esther Brouwer, voorziRer 
Mieke Schippers, scriba 
 
Na afloop van de dienst staat er een hapje en een drankje klaar en heeV u 
gelegenheid om Rianne geluk te wensen en elkaar te ontmoeten.  
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KERKELIJK BUREAU van 15 september 2024 tot en met 15 oktober 2024 
  
Wie worden er in november 2024 jarig, 80 jaar en ouder: 
2 november, Mevr. S. Klercq-Hofstra, Lijndraaier 2,3421KT Oudewater 
4 november, Dhr. D.H. Elderman, Joostenplein 2, 3421TC Oudewater 
16 november, Dhr. P. van Doorn, Papekopperstraatweg 36, 3464HL Papekop 
20 november, Dhr. J.T.J. Zijderlaan, Zuidzijdseweg 100, 3415PR Polsbroek 
22 november, Mevr. L. Jacobs-bij de Vaate, Oude Singel 20, 3421EE Oudewater 
25 november, Mevr. S.C.M. Sieling-van der Steen, Strengen 35, 3421JS Oudewater 
28 november, Dhr. H. Versteeg, Schakenbosdreef 10, 3421VE Oudewater 
28 november, Dhr. D. Slager, Rodezand 9, 3421BA Oudewater 
29 november, Mevr. M.J. Verdouw-van Eijk, Tappersheul 6, 3421TM Oudewater 
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 
 
Ingekomen: 
Dhr. A. Hoogendijk en mevr. D. Hoogendijk-Verbeek, Oude Singel 42, 3421EG Oudewater 
 
Overleden: 
Dhr. W.T. Gorter, Joostenplein 16, 3421TC Oudewater 
Dhr. M C. de Feijter, Prins Bernhardstraat 2, 3421JD Oudewater 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Dhr. H. Algera en mevr. N.K. Algera-Benschop van G.J. van der Veenstraat 7, 3421CA Oudewater  
naar H. Pieter van Praagstraat 24, 3421VZ Oudewater 
Mevr. D.T. Swijnenburg, van Kerkwetering 21, 3421TS Oudewater naar Gerard Davidstraat 14, 3421HK Oudewater 
Mevr. J.W. Boerefijn-de Jong van J.P. van der Leestraat 11, 3421HP Oudewater naar Jhr A. van Swietenstraat 37A , 
3421HS, Oudewater 
Dhr. R.S. Boere van Getfertweg 296, 7512BG Enschede naar Bergweg 23, 7524CT Enschede (voorkeurslid PGO) 
 
Verhuisd buiten de gemeente: 
Dhr. J. Gerssen, Prins Bernhardstraat 27, 3421JD Oudewater naar Nieuwegein 
Mevr. S. Lodder, Herman de Manstraat 42, 3421HX Oudewater naar Breukelen 
 
NB 
Wijziging in adres, telefoonnummer of e-mailadres graag melden aan de scriba: scriba@protgemoudewater.nl of het 
kerkelijk bureau: kerkbureau@protgemoudewater.nl 
 
Graag ook melding van een geboorte, ook als u uw kind nog niet wilt laten dopen. Dan kan uw kind met de juiste 
namen, geboortedatum en geboorteplaats al ingeschreven worden. 
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Pastoraat
Het thema van de PKN  dit jaar is Als nieuw! Leven in 

het licht van Gods koninkrijk. 

Deze maand zeker op ons, als protestantse gemeente 

Oudewater, van toepassing. Een frisse start, je kan 

niet beter beginnen deze maand, met een nieuwe 

“frisse” dominee. Laten wij met elkaar om Rianne 

heen staan bij deze frisse start! Laten wij haar 

ontvangen als in een warm bad, waarin we allemaal 

”als nieuw” zijn. En met ELKAAR leven in het Licht van 

Gods koninkrijk. 

 

Omzien naar elkaar. 
Ook afgelopen maand zijn er weer diverse namen te 

noemen, van mensen die ongemak ondervinden. 

Maartje Knol- Goedhart, Joostenplein 11. Is na een 

ziekenhuis opname i.v.m. galstenen, gelukkig weer 

thuis. 

Magda Verdouw- Oudijk, Papekopperstraatweg 32 is 

na een heup operatie, waarin zij een nieuwe heup 

heeft gekregen ook weer thuis, en nu aan het 

revalideren.  

Janny Verweij , Oost-IJsselkade 25, heeft een 

borstoperatie ondergaan. Zij krijgt nu alleen nog 

bestralingen.  

Met Coby den Butter gaat het goed, verdere 

behandelingen aan haar hart waren gelukkig niet 

nodig. 

Sytske Blonk en Jaap Rietveld zijn gelukkig weer in hun 

eigen huis na verzorging in het zorghotel. 

Ook met Leffert Kuik gaat het de goede kant op na 

heftige weken van een hartoperatie en een bloeding 

waarna weer opname volgde.  

Voor alle mensen genoemd of niet genoemd, 

zichtbare of onzichtbare klachten, wij bidden iedereen 

een spoedig herstel toe.  

 

 Maandkaarten oktober 
De maandkaarten van oktober zijn gebracht bij: 

Dhr. G.M. Graveland, Dhr. Theo Mourik, Mw. J.W. 

Boerefijn – de Jong en bij Mw. Roelofien de Ridder-

Bakker allen ter felicitatie met hun verjaardag in 

Oktober.  Ook werd er een felicitatie kaart gebracht 

bij Sander en Jessica van Vliet i.v.m. de geboorte van 

hun dochter. 

Tevens werd er een felicitatie kaart gestuurd naar  

Ds. Nathan Noorlander i.v.m. zijn bevestiging in de 

hervormde gemeente Ottoland. 
Een kaart ter bemoediging, beterschap of medeleven 

werd gebracht bij: Dhr. Leffert Kuik, Dhr. en Mw. Jaap 

en Sietske Rietveld-Blonk, Lars Stafleu, Mw. Maartje 

Knol- Goedhart, en Mw. Janny Verweij-Brouwer, Mw. 

Henny Stekelenburg- Mijnders, Dhr. en Mw. Joop en 

Aafke van Wijngaarden- van Duuren en naar Mw. 

Magda Verdouw-Oudijk. 
Een condoleance kaart werd gebracht bij de familie 

Gorter en bij de familie de Feijter. 
  
Leonie en Ria 
 

 
 
Koffiedrinken gedurende de maand november! 
Ons kerkgebouw zal op vrijdag 8 november a.s. tussen 

10:00 uur en 11:30 uur voor u geopend zijn om een 

kop koffie of thee te komen drinken en uiteraard ook 

om even gezellig bij te praten.  

Uw gastvrouwen die ochtend zijn Carla de Groot en 

Hester Griffioen. 

Graag zien wij u op ‘op de koffie of de thee’ op de 

vermelde vrijdagochtend! 
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Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 
   Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen 
   hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl). 

Ø Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door. 

Ø Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door. 

Ø Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken? 

Wij vernemen het graag van u! 

Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert! 

  Agnelle van der Linde tel: 06-49854877       en       Dita Aleman tel: 06-42053254 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nieuws van de diaconie 
 

We kijken terug op een mooie startzaterdag! Ondanks het feit dat er meerdere, leuke activiteiten te doen waren in 

en rondom ons stadje (en de nodige mensen op vakantie waren), waren we met een gezellige club mensen.  

We organiseerden een Goede-doelenmarkt, waarbij velen (ook een aantal die niet aanwezig konden zijn) lekkere, 

mooie en groene spullen doneerden die vervolgens voor een mooie prijs werden verkocht of geveild.  

We hebben de volgende goede doelen gesteund: War Child, SailWise en Schoenendoosactie, waarbij gekozen kon 

worden om een doel ‘extra’ te steunen. Martin Weerstand en Cor vd Neut presenteerden ‘hun’ doel waar ze met 

veel enthousiasme bij betrokken zijn. 

 

Na aftrek van de kosten konden we de giften als volgt verdelen: 

Sail Wise                                417,01 

St. schoenendoos              387,01 

War Child      296,01 

 

Totaal                                           1.100,03 

  

Een hele mooie opbrengst, vinden wij.  

Ook anders dan anders was dat we dit jaar zelf het eten hebben verzorgd. Niet dat de maaltijden van José niet goed 

waren, maar we wilden eens wat anders. Er was van allerlei lekkers en voor ieder wat wils: van stoofpeertjes tot 

knakworstjes, drie soorten soep, hartige taarten in allerlei smaken, ananas, pudding en cupcakes. Zeker voor 

herhaling vatbaar hebben we uit meerdere monden gehoord! 

We kijken ook terug op weer een geslaagde Ontmoetingsestafette, die voor zover wij weten, nu weer afgerond is. 

Hier een klein verslagje: 
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Door allerlei omstandigheden moesten we nogal wat moeite doen om een datum af te spreken maar op 21 oktober jl. 
mochten wij gast zijn bij José en Arnold van Steenbergen, Splitsen 4. We konden ons er helemaal in vinden om te 
volstaan met een bezoek bij hen thuis, tegen ’t eind van de middag, gezellig iets gedronken, genoten van lekkere 
hapjes en…. we zijn weer helemaal bijgepraat. 
Vriendelijke groet, ook namens José en Arnold, Janny en Bram Verweij. 
P.S.: We zijn inmiddels 2 keer met gasten opgetrokken (nog eentje te goed) en mochten al 3 keer gast zijn.  
Wat ons betreft blijft deze actie voor herhaling vatbaar. 
 

Verder waren we aanwezig bij de jaarlijkse vergadering van de gezamenlijke diaconieën, het zogenoemde 5-luik 

overleg. We hebben afgesproken dat we weer een inzamelactie houden voor de Voedselbank en Tjonkiefood en dat 

we weer een boodschappen bon voor de minima verzorgen als kerstgeschenk. Het is fijn en bijzonder om te merken 

dat je, ondanks verschillen, dezelfde basis hebt in het geloof en met elkaar iets kunt betekenen.   

Op zondag 17 en 24 november zullen we weer in de hal klaarstaan om uw boodschappen in ontvangst te nemen. 

Meer informatie over de benodigde boodschappen volgt nog in de nieuwsbrief. 

Spreekt bovenstaande je wel aan, hou je van kort vergaderen en lekker praktisch bezig zijn? Misschien is de diaconie 

dan wel iets voor jou? In het nieuwe jaar zoeken we weer nieuwe leden, dus hier is een kans! Neem contact op met 

één van ons als je meer wil weten, of kom buurten bij een vergadering. Van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 
   Kerkbalans 2024 

Als we dit schrijven, medio oktober, hebben Elsbeth Barnard en Bram Verweij alweer de 
nodige voorbereidingen getroffen voor Kerkbalans 2025. Intussen worden gedane 
toezeggingen voor dit jaar nog altijd keurig nagekomen. Grote waardering daarvoor.  
Tot met september mochten we € 97.295,00 ontvangen, voor het hele jaar mogen we 
rekenen op € 120.427,00. 
 

Opbrengst collectes september 2024 e.d. 
dag Doel september 2024 Bedrag € 

1 1e Algemeen kerkwerk   149,94 
 2e Diaconie   140,10 

8 1e Algemeen kerkwerk   146,55 
 2e Avondmaalscollecte 

Zonnebloem 
  166,55 

 Uitgang: Diaconie     82,95 
15 1e Algemeen kerkwerk   161,10 

 2e PGO/Plaatselijk jeugdwerk   148,38 
22 1e Algemeen kerkwerk   166,95 

 2e PKN/Vredesweek   154,20 
29 1e Algemeen kerkwerk   163,90 

 2e Diaconie   169,30 
 koffiedrinken september 2024  

1 Liturgiecommissie     18,60 
13 Zalencentrum     21,25 
15 Zalencentrum     28,35 
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Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 ten name van 
PGO te Oudewater. 
 
Dit rekeningnummer NL 14 RABO 0352 3517 21 kunt u ook gebruiken voor  
- collectes; graag voor het einde van elke maand bij collectes vermelden voor welke datum(s) of maand én voor 
welke collecte(s) (1e en/of 2e collecte(s) en/of uitgang) het bedrag bestemd is. 
- het overmaken van de VVB met de mededeling ‘VVB 2024 en uw registratienummer (indien bekend) of uw naam 
en postcode huisnummer’ 
- voor het bestellen van collectebonnen (€ 22,50 per vel), dan met de mededeling ‘collectebonnen’.  
 
PGO-website en het menu ’digitaal loket’: 
- u kunt nu ook collectebonnen bestellen via dit menu. Hier kunt u uw bestelling plaatsen en vervolgens direct via 
iDeal betalen, wel net zo makkelijk.  
- ook kunt u giften doen voor diverse doelen: zie hiervoor ook het ‘digitaal loket’ of de ‘collectezak’ in de 
rechterkolom of de Appostel-app / Ontmoetingskerk app, alles op de PGO-website. 
 
Bram Verweij en Elsbeth Barnard (VVB en Solidariteitskas),  
Ied van Baren (collectes) en Peter Schippers (overige zaken)
 

 

 

 
 

 

 Werkgroep Kerk en Israël   
 
 

JNF Holland Huis. In Migdal HaEmek (niet ver van 

Nazareth) wordt een huis gebouwd voor kansarme 

jongeren. Het gaat om jongeren die vaak hun jeugd op 

straat doorbrengen. Zij worden hier opgevangen in de 

naschoolse opvang. Het Joods Nationaal Fonds 

stimuleert jongeren om uit de armoedecirkel te komen 

en dat doen ze door middel van:                                                                         

* Les te geven in Engels, wiskunde, informatica, 

computerwetenschappen en techniek., maar ook door 

*sociale en communicatieve vaardigheden te ontplooien 

en zo zelfvertrouwen te ontwikkelen.  De bouw van dit 

huis heeft vertraging opgelopen door de oorlog maar is 

nu bijna klaar. Het wordt JNF Holland Huis genoemd. 

Het koffiepotje van 6 oktober jl. wordt besteed aan dit 

doel.  

 

 

 

Uit blog 60 op de site van het JNF van Joanne Nihom:   
“… het jaarlijkse hoogtepunt voor mij is de dienst op Jom 

Kippoer (Grote Verzoendag) .                                 

De liturgie, de melodieën, het gezamenlijk tot inkeer 

komen… Het voelt als een schoonmaak van mijn denken 

en zijn. Dit jaar was alles anders. De burgemeester van 

ons dorp besloot dat de diensten op Jom Kippoer in het 

moadon gehouden zouden worden. Dat is een clubhuis 

met een schuilkelder. Dat betekende dat we stoelen, 

gebedenboeken en de Thorarollen moesten verplaatsen. 

Met een kleine groep gingen we aan de slag. Tijdens het 

sjouwen, voelde ik me verdrietig en verward. Uitwijken 

naar een veilige ruimte – het voelde als een 

afschuwelijke film. Maar ook – wat een geluk dat we 

deze mogelijkheid hadden. 

 

Mijn gedachten gingen terug naar 6 oktober 1973, het 

uitbreken van de Jom Kippoeroorlog. Mijn vader had zijn 
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hele leven op Jom Kippoer gevast. Maar die dag zei hij 

tegen me: “Als G’d kan toestaan dat er op een van de 

heiligste dagen van het jaar oorlog uitbreekt, dan geloof 

ik niet meer in G’d.” Jarenlang vastte hij niet meer, maar 

ging nog wel naar de synagoge. Totdat hij en mijn 

moeder naar Israël emigreerden. Al bij de eerste Jom 

Kippoer besloot hij weer te gaan vasten. “Want”,  zo 

vertelde hij iedereen die het wel en niet wilde horen, 

“dit is het land van wonderen, het land dat G’d aan het 

Joodse volk heeft gegeven. Wat hier gebeurt, is alleen 

mogelijk door een G’ddelijke hand.” Tot aan zijn dood, 

afgelopen maart, was hij, op zijn manier, een religieus 

mens. 

 

Terug naar Jom Kippoer, vrijdagavond (11 oktober) en 

shabbat. Het lukte me niet om me te concentreren. 

Continu waren er luchtverkeer en enorme knallen te 

horen. Regelmatig waren er luchtalarmen in het gehele 

noorden. (Joanna woont ca 20 km van de Libanese 
grens, vlak bij Nes Ammim). Op een gegeven moment 

kwam het zo dichtbij dat we de schuilkelder opzochten. 

Terwijl ik daar zat, met mijn gebedenboek in de hand, 

moest ik weer aan mijn vader denken. Ik mis hem intens, 

maar ik ben ook dankbaar dat hij niet bewust heeft 

meegemaakt wat er al sinds 7 oktober 2023 gaande is in 

het land. En ik weet niet of hij dit jaar gevast zou 

hebben. 

 

Chag sameach (een vreugdevolle feestdag toegewenst) 
en een shabbat met heel veel shalom, Joanne” 

 

Ik sluit me graag aan bij de wens van Joanne en bid om 

‘heel veel shalom’!  Sippy Klercq                                                                                                                                                        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWO/KiA-commissie 
 
We maken ons ernstig zorgen om het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Het is crisis op crisis voor ook 
kinderen in de gehele regio. Steeds meer kinderen worden getroffen door de gevolgen van zware luchtaanvallen en 
oorlogsgeweld. Velen moeten vluchten, raken gewond, of erger. 
 

Zondag 3 november 2024 - Najaarszendingdienst Ghana  
De 2e collecte deze zondag is voor Ghana: voor een sterke 

kerk op een kwetsbare plek.  

Daarom zijn we blij dat we een Ghanees a capella 

gospelkoor van 2 dames en 2 heren bereid hebben 

gevonden om te komen zingen in deze dienst. Twee 

liederen in het Ghanees en twee in het Engels.  

Ghanese kleding zal ook te zien zijn.  

Daarnaast bakt één van de dames een bijzonder lekkere 

‘Ghanese’ taart.  

Graag verwelkomen we een ieder en blijf na de dienst 

koffiedrinken, want bent u één van de 100 die komt smullen van die taart?  

Tot zondagmorgen 3 november. Ria, Anneke, Carla, Karin en Ied. 
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War Child – prijs voor tabletprogramma 
Er is ook mooi nieuws! Hun tabletprogramma Can’t Wait to Learn heeft de meest prestigieuze prijs ter wereld op het 

gebied van onderwijs ter wereld gewonnen voor zijn innovatieve, 

interactieve en samenwerkingsgerichte aanpak. 

De Yidan-prijs voor onderwijsontwikkeling wordt toegekend aan Mark 

Jordans, directeur Research & Development, Marwa Zahr, 

programmacoördinator en Luke Stannard, programmadirecteur van Can't 

Wait to Learn. De prijs is een erkenning voor de gezamenlijke inspanning van 

ons Research & Development-team en het Can't Wait to Learn-team om 

onderwijs toegankelijker te maken voor ruim 205.000 kinderen in conflictgebieden. 

“We zijn echt ontzettend trots om deze prijs in ontvangst te mogen nemen. Deze prijs is het resultaat van meer dan 

tien jaar hard werken. De inzet van iedereen die betrokken is bij het verbeteren van het onderwijs voor kinderen in 

conflictsituaties heeft van Can’t Wait to Learn een bewezen succes gemaakt. Uiteindelijk is deze prijs voor de 

kinderen voor wie we ons inzetten – voor hun kracht, veerkracht en moed,” zegt Luke. 

Can’t Wait to Learn maakt gebruik van digitale technologie en lokaal aangepaste inhoud om kinderen in 

conflictgebieden onderwijs te bieden via online en offline spellen. Dankzij dit programma kunnen kinderen op hun 

eigen tempo leren lezen en rekenen met behulp van tablets, laptops en mobiele telefoons. Blijven leren voor 

kinderen in oorlogssituaties is enorm belangrijk voor hun mentale welzijn en stimuleert het hun veerkracht. 

Met het geldbedrag dat aan de prijs verbonden is, gaan ze de reikwijdte en impact van Can’t Wait to Learn verder 

vergroten, met als doel in 2028 maar liefst 500.000 kinderen te bereiken. 

Wilt u een donatie doen? Dat kan via: 

- de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerkzaal 

- de PGO-website, ga naar de rechterkolom en klik aan de collectezak of appostel app / Ontmoetingskerk app 

- rechtstreeks via hun website: https://www.warchild.nl/ 

- hun rekeningnummer: NL24 INGB 0000 0066 69 t.n.v. War Child in Amsterdam. 

 

PGO_Plus (Vorming & Toerusting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concert Lullaby Zondag 24 
november 2024 
 
Vocaal Ensemble Holland Consort 
o.l.v. Miranda van der Sterre 
 
Een concert in het teken van de 
laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. 
 
Ontmoetingskerk, Westsingel 2, 
Oudewater 
Middag concert 14:30 uur - 15:30 
uur 
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Een lullaby is een lied dat je zingt voor een kind om het 

rustig te laten slapen. 

Evengoed kan het een lied zijn voor een zieke of 

stervende vriend. 

Het kan een lied zijn voor iemand die je gaat verlaten en 

wil geruststellen. 

  

Het programma dat het Vocaal Ensemble Holland 

Consort zingt heeft een verzameling lullaby’s uitgekozen 

met prachtige melodieën die ook zonder tekst heerlijk 

zijn om naar te luisteren. 

  

• lullaby van Gerald Finzi, geschreven voor kinderen op 

tekst van Christina Rossetti. Heel simpel, de bloemen en 

schapen gaan slapen want de sterren en de maan zijn er, 

dus ga nu maar slapen. 

• lullaby van de jonge componist Daniël Elder beschrijft 

hoe het avond en nacht wordt in een prachtig 

besneeuwd landschap. Deze diepblauwe wolkenloze 

hemel neemt de zorgen en gevaar mee. Laat mooie 

dromen jou meenemen. 

• Sing me to heaven van Daniel Gawthrop is in Amerika 

een erg populair lied en wordt door veel studentenkoren 

gezongen. Het is een lied over de emoties en passie van 

een liefde die spreekt tot het hart. Gezongen voor een 

stervende die de geheimen van het hart vergeet en 

vraagt om een lied. Als je me wil troosten, zing een 

slaapliedje, als je mijn hart wil winnen, zing een 

liefdeslied en als je om me wil rouwen zing dan een 

Requiem en breng me naar de hemel. 

• Seal lullaby van Eric Whitacre is de titel van een gedicht 

dat gaat over een lied dat de moeder zeehond zacht 

zingt voor haar pup. De golven van de zee zullen het 

zeehondje in slaap wiegen. 

• Gunna Eriksson heeft een arrangement geschreven voor 

de Norwegian Lullaby. Deze versie deed al snel de ronde 

bij de Nederlandse ensembles en kamerkoren en wordt 

veel geprogrammeerd. Het is een lullaby die begint bij 

de allereerste hartslag, een geluid dat ontwikkelt tot een 

menselijk leven. Een klein grappig wezentje met 

zijdezacht haar, blauwe ogen en kleine oren doet haar 

eerste stapjes. Dit is hoe we allemaal beginnen door één 

enkel geluid. 

• ‘From the Bavarian Highlands’ worden muzikaal 

beschreven zoals alleen Edward Elgar dat kan. Heerlijke 

muziek om te zingen. Het is een set van zes koorliederen 

onder de titel Scènes uit de Beierse Hooglanden, als 

herinnering aan een vakantie die de Elgars hadden 

genoten in 1894. De tekst is van Edgars vrouw Alice. 

Tekst en muziek zijn originele parodieën op de Beierse 

stijl. De derde scène is de Lullaby ( In Hammersbach) die 

wij zingen: slaap mijn zoon, je moeder waakt over je, 

geen kwaad kan je overkomen. 

• Het duet uit de opera ‘Hänsel und Gretel’ van 

Humperdinck is van zo’n ontroerende schoonheid dat 

we het lied absoluut willen zingen. Twee kinderen 

achtergelaten in het donkere bos, wachten op hun vader 

die niet komt. De twee dappere bange kinderen zoeken 

troost in het ritueel van het zingen van hun avondgebed. 

Veertien engelen zullen over hen waken. 

• Wie kent niet het bekende Lullaby van Billy Joël uit 1993. 

Een slaaplied dat Billy Joël schreef voor zijn dochter na 

een scheiding. ‘Waar je ook gaat, ik zal altijd bij je zijn’. 

Wij zingen de versie van de King’s Singers. 

• Again van de Amerikaanse componist David Lang (1957) 

past in het geheel in de zin dat Again is geschreven op 

de tekst van het Bijbelboek Prediker. Een belangrijk 

motief in dit boek is de kringloop van tijd en natuur. 

‘Wat er was, zal er altijd weer zijn. 

• Een toegift dat geen Lullaby is maar een smeekbede aan 

Maria, een Requiem, (have mercy!) voor alle 

natuurrampen, de mensen die omkomen bij tsunami’s : 

Het Requiem van Eliza Gilkyson. 

 In de stijl van dit programma is er een intermezzo van 

de Argentijnse componist Alberto Ginastera (1916-1983) 

Danzas Argentinas op. 2 Danzade la mosa donosa 

Piano - Peter van Oosten 

  

Intermezzi voor klarinet duo 

1. Andante- tres lento - Francis Poulenc FP 

2. Arr. van Calliope Tsoupaki 

  

Klarinet - Harald Tepper en Peter Vliegenthart 

www.kijkopmuziek.nl voor meer info. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De toegang tot het concert is vrij echter na 
afloop van het concert vragen we u middels 
een collecte om een kleine bijdrage ter 
dekking van de kosten! 
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PGO_Plus ZIN IN FILM  
 

Zin in een goede film?  
Geïnteresseerd hoe mensen –waar en hoe dan ook –  
‘zin’ proberen te geven aan hun bestaan? In ‘ZIN IN 
FILM’ worden films met artistieke en spirituele diepgang 
vertoond.   
De cyclus heet “Zin in Film”, want deze bijzondere films 
laten je kijken naar het leven en zetten je aan tot 
nadenken. Ze gaan over hoe mensen, waar ter wereld 
ook, leven in vreugde en verdriet, waar ze voor gaan, 
hoe ze omgaan met een crisis, hoe ze geloven of niet 
geloven, soms de zin van hun leven op het spoor komen. 
De films nodigen uit tot contact met jezelf en met 
anderen. Daarom is na afloop gelegenheid om je reacties 
te delen. 
 
AANVANG 19.30 uur in De Ontmoetingskerk, 

Westsingel 2, Oudewater. 
 

GAARNE VOORAF AANMELDEN BIJ: 
Jannieboing@kaijen.net 
 
 
maandag 25 november 

Le Pot-au-Feu 
Frankrijk 2023. Drama van Trần Anh Hùng. 135 minuten. 

Met o.a. Juliette Binoche, Benoît Magimel, 

Emmanuel Salinger en Galatéa Bellugi.  
 
Het is 1885. Kok Eugenie heeft de afgelopen 20 jaar 

gewerkt voor de beroemde fijnproever en 

levensgenieter Dodin Bouffant. Hun samenwerking  

 

 

 

 

 

 

 

resulteert in gerechten die steeds verrukkelijker worden 

en die zelfs de meest illustere chef-koks ter wereld 

verbijsteren. In de loop der jaren is vanuit hun 

wederzijdse passie voor het koken een romantische 

relatie ontstaan. Maar Eugenie hecht waarde aan haar 

vrijheid en heeft nooit de wens gehad om met Dodin te 

trouwen. Dus besluit hij iets te doen wat hij nog nooit 

eerder heeft gedaan: voor haar koken.  

“Le Pot-au-Feu is niet alleen een zeer smakelijke, maar 
ook een aangrijpende en diepzinnige film.” (de 
Volkskrant).“Een liefdesverklaring aan de Franse 
culinaire traditie.” (NRC) 
 

ZIN IN FILM 
Entree € 5,00 per persoon per avond.  
Alle films worden vertoond op groot scherm, met 
Nederlandse ondertiteling.  
Begeleiding: Jos van Hulsen. 
Zin in Film is een initiatief van Pax Christiparochie 
Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden, 
m.m.v. Protestantse Gemeente Oudewater. 

 

ZIN IN FILM   
ONTROERT, BOEIT, IS OPWINDEND, MAAKT 
JE AAN HET LACHEN, 
ZET JE AAN HET DENKEN, WERKT 
VERBINDEND. 
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Adventskalender 2024 gratis bestellen 
Met het thema ‘Als nieuw!’ sluit de kalender aan bij het jaarthema van de 

Protestantse Kerk in 2024-2025: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods 

koninkrijk’. Tijdens Advent mogen we verwachtingsvol uitzien naar de 

komst van Jezus. Zo valt in het donker van deze wereld het licht van Gods 

koninkrijk al naar ons toe. 

Wil je bewust toeleven naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus voor de 

adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop 

naar Kerst elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte 

overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, 

gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag een korte inspirerende 

video. 

Eén gratis exemplaar, voor jezelf of om weg te geven, ontvangen kan via de 

post dan wel via je mailbox door elke dag een inspirerende e-mail te 

krijgen. Dit gratis exemplaar is te bestellen via:  

https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/  

N.B.: Onze kerkenraad heeft besloten 150 exemplaren te bestellen Een deel 

daarvan gaat naar de pastoraatsouderlingen om te verspreiden. De rest  

  wordt op 1e Adventzondag, 1 december, uitgedeeld in de kerk. 

 
DANKBETUIGINGEN 

Wij zijn overweldigd door de enorme belangstelling, in 

welke vorm dan ook, die wij hebben ervaren, na het 

overlijden van mijn lieve man Wim Gorter. Dit heeft ons 

goed gedaan. Langs deze weg willen wij u daarvoor 

hartelijk danken.  

Marja, kinderen en kleinkinderen. 

 

Heel veel dank voor ieders medeleven tijdens de 

borstoperatie bij Wil, de fiets ongelukjes van Jan en het 

ziekteproces van onze dochter en zus Elise.  

Warme groeten, 

Jan & Wil Zijderlaan en Mirjam Goudena-Zijderlaan 

 

Afscheid Piet van der Waaij als coördinator van ons 
Ontmoeting bezorgteam! 
Na er vele jaren voor gezorgd te hebben dat we allemaal 

onze Ontmoeting (en voorheen zelfs de ‘Info’ van de 

Biezen) op tijd in onze brievenbus konden vinden heeft 

Piet besloten om met het regelen van het rondbrengen 

te stoppen. Wel blijft hij zijn eigen wijkje doen. Terecht 

dat Piet nu stopt want na al die jaren dat Piet betrokken 

is geweest bij de distributie van de kerkbode mag hij 

daar nu beslist afstand van nemen. Piet, namens de hele 

gemeente dank voor al die jaren dat je de bezorging van 

de Ontmoeting hebt georganiseerd en geniet straks 

samen met Loes van jullie nieuwe woning en van een 

beetje meer vrije tijd! 

Namens de Kerkenraad! 

Even ter herinnering: 
Drie afzonderlijke thema-avonden in ons Zalencentrum 
onder leiding van ds. Kees Burger 

1. Op donderdag 31 oktober zal er een film 

worden vertoond: ‘As it is in heaven’. Het is echt 

een ‘thema-film’, en ik zal er na afloop verder op 

ingaan. De film duurt ruim twee uur. Daarom 

beginnen we precies om 19.30 uur! 

2. Op donderdag 14 november staat poëzie 

centraal. We bespreken een aantal diepgaande 

gedichten van o.a. Ida Gerhardt, Jan Slauerhoff, 

en Gerrit Achterberg. 

We beginnen om 20.00 uur. 
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3. Op donderdag 21 november gaat het over ‘Is er 

leven na de dood?’ Hoe denken wij daarover en 

wat zegt de Bijbel?  We beginnen om 20.00 uur.  

 

 

Verslag Mannenweekend Bruisterbosch 

In het weekend van 11-13 oktober zijn we als groep van 16 man uit onze gemeente een weekend op stap geweest in 

Zuid-Limburg. Het werd voor de derde keer georganiseerd en het was een weekend 

met (ac�eve) ontspanning en bezinning. Na een lange rit mochten we in de zon 

bijkomen met koffie en Limburgse vlaai! Hierna stond een wijnproeverij klaar met 

diverse wijnen. Na een heerlijke barbecue hadden we onze eerste 

verdieping/bezinning. Deze stond in het teken van elkaar wat beter leren kennen en 

we bespraken vanuit persoonlijke ervaringen de Bijbelse zin ‘weest niet bevreesd’ en 

‘je dicht bij God voelen’.  

 

Zaterdag gingen we na het ontbijt in twee groepen uiteen, mountainbiken in de 

omgeving van Valkenburg en wandelen in het centrum van Maastricht. Het was 

gezellig om elkaar in een andere omgeving te zien en te spreken. In de St. Jan 

werden we getrakteerd op een mooi orgelconcert. 

In de namiddag was er een korte overweging gebaseerd op Efeziërs 18, met als 

thema ‘wat is geloven, is het een levensovertuiging?’ Paulus schrijÅ aan de 

gemeente van Efeze dat het geloof in Christus vier dimensies kent: een breedte, 

een lengte, een hoogte en een diepte. We hebben deze dimensie in kleine 

groepen besproken en de vraag gesteld ‘voor welke dimensie ga jij en wat kan je 

daarin betekenen voor de gemeente?’  

Na een smakelijke pizza en een bakje vla konden we ons opmaken voor de Pub-quiz en mochten we �jdens de quiz 

ervaren dat de drie groepen op een fana�eke en enthousiaste wijze voor de winst streden en de eeuwige roem!  

 

Op zondagmorgen na het ontbijt lazen we het bekende verhaal uit Lucas 24 

(13-25) over de Emmaüsgangers en na een korte uitleg gingen we in groepen 

uiteen om in de omgeving te wandelen en verder te spreken en elkaar te 

bevragen over de dimensies van het geloof en welke rol bij jou past in onze 

gemeente.  

SamenvaÉend was het verwonderlijk hoe we met elkaar in gesprek mochten 

zijn over ons geloof. In een open sfeer was er ruimte voor het delen van 

persoonlijke ervaringen. Wat een inspira�e, we voelden dat God bij ons was 

en zijn dankbaar!  

Nu vasthouden aan wat we mochten ervaren en dit vertalen naar de 

toekomst. We hopen snel weer bij elkaar te zijn, misschien ook wel met een aantal andere mannen erbij, welkom! 
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Onze Ontmoetingskerk app is Live! 

 
De Ontmoetingskerk Oudewater-app is inmiddels beschikbaar en er zijn al 60 gemeenteleden die een account 

hebben aangemaakt! 

 

Hierbij zetten we voor u op een rijtje wat u met deze app straks kan: 

- Andere gemeenteleden makkelijk vinden door de ledengids 

- Simpel uw bijdrage aan de collecte doen 

- Precies weten wat wanneer is door de agenda 

- Berichtjes met elkaar uitwisselen in verschillende groepen zoals bijvoorbeeld "Lief & Leed", “Muziek om te delen” 

- Ook alle kringen krijgen een eigen plek in de app 

- Je kunt helemaal zelf bepalen waar je allemaal wel en niet aan mee wil doen!  

 

Geen cash? Geen probleem! 
Met onze kerkapp heeft u een volledige digitale geef-oplossing. Of u in de kerk zit of vanuit huis mee luistert of kijkt, 

dankzij onze kerk-app kunt u digitaal geven. Wij adviseren om de collecte bijdrage vanuit een opwaardeer tegoed te 

doen om terugkerende iDeal kosten van € 0,24 per transactie te voorkomen en het werkt ook een stuk sneller 

zonder tussenkomst van je bank. 

 

Doet u mee? Doe jij mee?  

Download de app (kan via de bovenstaande QR-code) en maak een account aan! 

 

Is het nog niet gelukt de app te downloaden?  

Binnenkort komt er een officieel lanceermoment waar we je kunnen helpen om de app te downloaden. 

 
We houden je ook op de hoogte via de nieuwsbrief en de website! 

 

Werkgroep implementatie Ontmoetingskerk app, 
Arjan Verwey, Robert-Jan Verweij, Jan-Peter Molenaar, Ko Jongerius, Carla de Groot 
 
Wij zijn te bereiken via e-mail: ontmoetingskerk-app@protgemoudewater.nl 
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Wijnactie 2024  
t.b.v. het Keniaproject  

 
Ook dit jaar wordt er een wijnactie gehouden ten behoeve van het kindertehuis in Eldoret. Dit tehuis wordt door 
onze stichting financieel ondersteund. Opnieuw is Grandi Vini uit Oudewater als sponsor bereid om actief met ons 
samen te werken. We hebben weer een aantal mooie wijnen geselecteerd met een goede 
prijs/kwaliteitsverhouding. 
 
Dankzij de betrokkenheid van Grandi Vini "verdient" onze stichting op elke fles wijn die wordt verkocht een bepaald 
bedrag. Dit jaar kunt u de volgende wijnen bestellen: 
 
Witte wijn:  Sauvignon Blanc, Caillou, Languedoc, Frankrijk    € 6,95* 
Witte wijn:  Pinot Grigio, Mama Rita, Moldavië      € 6,95 
Rode wijn:   Montepulciano d'Abruzzo, Rimbaldi, Italië     € 6,95* 
Deze wijnen worden uitsluitend in dozen per 6 flessen aangeboden. 
 
Witte wijn:  Viognier Réserve, Bombadoux, Frankrijk     € 9,95 
Witte wijn:  Chardonnay Réserve, Bombadoux, Frankrijk    € 9,95 
Rode wijn:   Primitivo "‘Zonello”, Colle Degli Amoretti, Puglia, Italië   € 9,25 
Rode wijn:   Barbera d’Alba Superiore, Franco Conterno, Italië              € 14,95* 
 
*Deze wijnen werden ook vorig jaar in de wijnactie verkocht. 
 
Dit jaar kunnen wij ook een cadeauverpakking leveren om een gekocht flesje aan iemand cadeau te geven. Op onze 
website www.kenia-project.nl vindt u proefnotities, zodat u meer te weten komt over deze wijnen. 
 
Hoe kunt u bestellen? 
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
 -  Op zaterdag 16 november houden we een wijnproeverij in de Hoeksteen (naast de Grote of St.Michaëlskerk); 

een medewerk(st)er van Grandi Vini is daarbij aanwezig; tussen 14.00 en 16.00 kunt u even langskomen, 
proeven en uw bestelling opgeven. 

 -  U kunt ook rechtstreeks bestellen door een mailtje te zenden aan info@kenia-project.nl; daarin geeft u aan 
wat u bestelt en wat uw adres en telefoonnummer is. 

 
De actie loopt vanaf de eerste week van november tot en met 25 november. Vanaf 30 november wordt de bestelde 
wijn bij u thuisgebracht, mits u in Oudewater of de directe omgeving woont. Woont u verder weg, dan wordt tegen 
geringe kosten een besteldienst ingeschakeld. 
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E-mail adressen  
Website: www.protgemoudewater.nl  
•     administratie@protgemoudewater.nl 
•     beamerteam@protgemoudewater.nl 
• cvk@protgemoudewater.nl 

• diaconie@protgemoudewater.nl 

• jeugdwerk@protgemoudewater.nl 

• kerkbureau@protgemoudewater.nl 

• kerkenisrael@protgemoudewater.nl 

• liturgiecommissie@protgemoudewater.nl 

• multimedia@protgemoudewater.nl 

• nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 

• ontmoeting@protgemoudewater.nl 

• ontmoetingkerkapp@protgemoudewater.nl 

• pastoraatsgroep@protgemoudewater.nl 

• pcp@protgemoudewater.nl 

• penningmeester@protgemoudewater.nl 

• pgo_plus@protgemoudewater.nl 

• scriba@protgemoudewater.nl 

• vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl 
• webmaster@protgemoudewater.nl 

• zalencentrum@protgemoudewater.nl 

• zwo-kia@protgemoudewater.nl 

• Exposities: ria-griffioen@planet.nl 

• LPD: www.pkn.nl 

• PDC: www.utrecht.pkn.nl 
 
PGO-website: 
www.protgemoudewater.nl 
 
Predikant: 
Contact thans nog via: scriba@protgemoudewater.nl. 
In zeer dringende gevallen kunt u bellen met de 
voorzitter van de kerkenraad mevr. Esther Brouwer:  
06-54717332. 
 
Zalencentrum: 
Informatie betreffende mogelijkheden verhuur zalen 
en kerkzaal bij de beheerder: Cor van Dijk,  
tel.: 06-44553010 of email:  
zalencentrum@protgemoudewater.nl of kijk op de 
PGO website: www.protgemoudewater.nl      
rubriek Zalencentrum.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

 
 
              
        
 

Vrijwillige bijdrage in de kosten van de Ontmoeting  

Voor het drukken van de Ontmoeting vragen wij een vrijwillige bijdrage. Als richtlijn adviseren wij € 15,00  

(zonder postverzorging) per jaar per adres. Deze bijdrage kan en mag naar ieders draagkracht worden 

aangepast. 

S.v.p. over te maken op rekeningnummer NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING of via het Digitaal Loket op onze PGO website.  
Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en 

adres - op een zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen. Alvast hartelijk dank! 

 

 
 

 






